
 
 
 
 

 
 

Tib geschilderd door zijn vader Louis  

 
 

 
 

 
 
 

Sub finem 
 

En nu nog maar alleen 
het lichaam los te laten – 

de liefste en de kinderen te laten gaan 
alleen nog naar het sterke licht 

het rode, zuivere van de late zon 
te zien, te volgen – en de eigen weg te gaan. 

Het werd, het was, het is gedaan. 
 

- M. Vasalis 



  
...opeens kwamen hem de woorden van de doodgraver voor de geest: 'De dood is een 

rechtvaardige zaak, en vroeg of laat steken wij allen onze pootjes omhoog.' 
- G.Bomans 

 
Hij nipte nog een laatste keer van het leven dat hem zo goed smaakte  

en was opeens verdwenen. Met pijn en liefde in ons hart nemen  
wij afscheid van onze lieve vader, grootvader en oom 

 

Tibor Smit 
 

Hij heeft zich gevoegd bij Louis, Olle, Antonia, Imre en Loes. 
 

* 19 augustus 1941  Amsterdam  19 december 2019 
 

Mark en Sylvie 
Jasper, Dana 

 
Mischa en Tinka 

Mila, Yara 
 
Esther en Eric 

Sam 
 
Sasja en Madzy 

Furgill en kinderen, Cheyenne, 
Geronimo, Alexander 

 
Jolies 

 
Tib is overgebracht naar uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster,  

Rozenburglaan 7 te Amsterdam, alwaar geen bezoek. 
 

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 december om 10.30 uur  
in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster,  

Kruislaan 126 te Amsterdam. 
 

Na de plechtigheid ontmoeten wij elkaar in de  
ontvangkamer van het crematorium. 

 
Online condoleanceregister: 

tib.marksmit.fr 

Correspondentieadres: 
Mischa Smit 
Weerdsingel Oostzijde 90 
3514 AK  Utrecht 
 

 


